
 

 

 

PINKERTJE JOGI’S 

Januari – mei 
 

De Kerstvakantie zit erop en jullie leiding is er weer helemaal klaar voor om het scoutsjaar 

verder te zetten. Benieuwd welke spelletjes wij weer in petto hebben? Lees dan snel het 

pinkertje! 

 

 

Belangrijke data:  

- 14/02 – 16/02 groepsweekend  

- 22/03 spaghettiavond  

- 26/04 pretpark  

- 10/05 spring in ’t park  

- 17/05 akazee  

- 24/05 slotvergadering  

- 19/07 – 26/07 kamp!  

 

Zaterdag 4 januari  14u – 17u  driekoningen 

 

Driekoningen, driekoningen, geef mij een nieuwe hoed. Mijn 

oude is versleten mijn moeder mag het niet weten, mijn vader 

heeft het geld op de rooster geteld.  

Deze zaterdag vieren we weer met heel de scouts 

driekoningen. Verkleden mag.  

Tip: eet je buikje nog niet helemaal rond, want zoals altijd zijn 

er weer heerlijke pannenkoeken voor jullie       !  

 

Zaterdag 11 januari  14u – 17u  quizvergadering 

Moeilijke vragen, moeilijke vragen. Ik loop nu al dagen met 

moeilijke vragen. Meer dan 100 000 vragen, en ik weet dat ik er 

vast nog één vergeet.  

 

Kom jij samen met de leiding quizzen? We zetten al onze 

talenten in en gaan ervoor!  

  



 

 

 

Zaterdag   14u – 17u  all you can eat vergadering 

 

Hé waar is de chocolade, op, op, alles is op. En waar is 

de limonade, op, op, alles is op. En waar zijn de koekjes 

dan, op, op, alles is op. Geen pannenkoek meer in de 

pan, op, op, alles is op.  

 

Vandaag gaan we een hele vergadering eten! Maar pas 

op, dat eten krijg je niet zomaar. Spelen met je eten, 

mag voor een keer eens vandaag.  

Tip: kom met een lege maag naar de scouts. 

 

Zaterdag 25 januari  14u – 17u  casino 

 

Ze kunnen mijn, ze kunnen mijn, ze kunnen mijn 

pokerface niet lezen.  

 

Vandaag kruipen we in de wereld van casino, waar 

gokken mag en geld verdienen voorop staat. Wie gaat er 

naar huis met de meeste buit?  

Het casino is enkel te betreden in gepaste kledij. 

 

Zaterdag 1 februari  14u – 17u  vriendjesvergadering 

 

Je hebt een vriend, iemand die voor jou door vuur gaat. Elke dag weer 

voor je klaar staat, voor altijd aan je zij, je hebt een vriend.  

 

Neem je vriendje mee naar de scouts vandaag. We gaan ze eens 

laten zien hoe leuk het hier is. Alles staat in teken van scouts. Dikke 

Bertha, ontrouwe echtgenoot, … noem maar op.  

 

 

Zaterdag 8 februari  14u – 17u  dinovergadering 

 

Zo doet de vogel, zo doet de vis. Zo doet een 

dino die een beetje boos is. RAAAWR!  

 

We keren terug naar een tijd lang, lang 

geleden. Toen de dino’s nog spraken en er 

geen mensen leefden. Of toch wel?  

  



 

 

 

Zaterdag 14 februari – 16 februari  groepsweekend 

 

Ga je mee op pad, ga je mee op pad? Hoe doen we dat, hoe 

doen we dat? Ga je mee op pad, ga je mee op pad? We gaan 

van hier naar daar.  

 

Het is weer tijd voor ons knotsgekke groepsweekend. Een 

weekend vol spelletjes en plezier.  

Verdere info volgt nog in een brief.  

 

 

 

Zondag 23 februari  14u – 17u  inclusie met Mariaburg 

Samen is veel leuker dan alleen, hier is er een plaats voor 

iedereen. Samen zijn we chill, een klein verschil, dat maakt 

niet uit. Want wij sluiten niemand uit.  

Vandaag gaan we op stap met scouts Mariaburg. Een dag om 

niet te vergeten. Samen met hen gaan we een reuzetof spel 

spelen in Hof De Bist.  

Verzamelen doen we om 13u45 aan het kasteel in Hof De Bist. 

Let op: deze vergadering valt op zondag.   

Wat neem je mee? Je eigen koekje en drankje en uiteraard je das.  

Zaterdag 1 maart  14u – 17u30  Carnavalstoet 

 

Iedereen wil anders zijn, anders dan hij is. De kameel in de 

woestijn wil ruilen met een vis. Iedereen wil anders zijn en dat 

kan vandaag, want het carnavalfestijn vieren wij zo graag.  

 

Vandaag kijken we naar de jaarlijkse carnavalstoet in Ekeren. 

We verkleden ons in het gekste wat je maar kan bedenken en 

ondertussen spelen we nog enkele spelletjes.  

LET OP: er zal erg veel geluid zijn, een koptelefoon tegen 

geluid is zeker en vast toegestaan.  

  



 

 

 

Zaterdag 8 maart  10u -13u  Brunch 

Een hapje voor je neus, een hapje voor je oor, eet maar lekker, eet maar 

door. Een hapje voor je hand, een hapje voor je haar, smullen, smullen, 

smullen maar.  

 

We eten onze buikjes vandaag rond, doen nog enkele spelletjes en zijn zo 

klaar om de dag goed te starten!  

Zaterdag 15 maart  14u – 17u  kinderboerderij 

 

Op de boerderij, op de boerderij. Lopen alle dieren in de 

wei. En je raadt het niet, en je raadt het niet. Zo eet een koe 

en zo rent een paard. Zo slaapt een varken met een krul in 

zijn staart.  

 

Vandaag trekken we samen met de welka’s naar de 

kinderboerderij. Trek je laarzen maar aan en zet je bril op, 

zodat je al die prachtige wezens kan bewonderen.  

 

Verdere info volgt nog.  

 

Zaterdag 22 maart  spaghettiavond  

 

Wat eten we vandaag? Spaghetti, spaghetti, spaghetti. Wat eten 

we zo graag? Spaghetti, spaghetti, spaghetti.  

 

Vandaag is het helaas geen vergadering, maar ’s avonds kan je 

wel komen smikkelen en smakkelen van heerlijke spaghetti, 

gemaakt door jullie leiding.  

Zaterdag 29 maart  14u - 17u  fotozoektocht 

 

Wij zoeken een schat, wij zoeken een schat. Wij zijn om die te 

vinden al dagenlang op pad.  

 

Haal je vergrootglas maar boven, trek je wandelschoenen aan 

en ga met ons mee op zoek naar de verborgen schat van de 

Akabe.  

  



 

 

 

Zaterdag 5 april  14u – 17u  levende gezelschapsspelen 

 

Samen spelen, samen delen, dat is pas fijn!  

 

Cluedo, monopoly, twister … allerlei leuke gezelschapsspelletjes 

maar dan in het reuzegroot. Je bent je eigen pion, de dobbelsteen 

is even groot als je hoofd en de wereld rondom jou is het spel dat 

je aan het spelen bent.  

 

Zaterdag 12 april  14u – 17u  maffia vergadering 

 

Hij was een smokkelaar, die diep in de nacht steeds weer zijn 

smokkelwaar de grens over bracht. Klein was het smokkelloon en 

groot het gevaar. Zo is het leven van een smokkelaar.  

 

Zakken vol met geld, een grote vijand en gevaar die achter de hoek 

loert. Vandaag mag je helemaal in het zwart komen, want er zijn 

geheimen die ontrafelt mogen worden.  

 

Zaterdag 19 april  familiedag  

 

 

Oh nee! De gevreesde zaterdag is er weer, een zaterdag zonder jullie favoriete 

leiding. Geef jullie oma, opa, mama, papa, neef, nicht … een heel erg dikke knuffel 

en geniet van een rustig dagje.  

Zaterdag 26 april  Pretpark  

 

We gaan de helelelelele dag op pad. We gaan naar alle 

top attracties, want we hebben tijd zat. We gaan de 

helelelele dag op pad. Ga je mee, ga je mee, kom we 

gaan!  

 

Snel en overkop, een beetje rustiger en kalm aan? 

Vandaag kan het allemaal, want we gaan weer naar het 

pretpark.  

Naar waar houden we nog heel even voor onszelf, maar 

het beloofd een super, knotsgekke dag te worden!  

 

Verdere info volgt nog.   



 

 

Zaterdag 3 mei  14u – 17u  Feesten over de wereld 

 

Het is feest in New York en in Saint Tropes, 

Barcelona en LA, Acapulco, Santa Fé. Iedereen doet 

mee, ’t is feest in New York en in Tokio, Kaapstad en 

in Mexico, Rio de Janeiro. Overal op aarde is het 

feest.  

 

We gaan de wereld rond en ontdekken welke feesten 

er worden gevierd in Holi, of Taiwan.  

We proeven allerlei lekkernijen en drinken enkele 

lekkere feestdrankjes. Zet die feestmuts maar op!  

Zaterdag 10 mei  Spring in ‘t park 

 

Vandaag is het weer geen vergadering. MAAR, jullie zijn allemaal 

heel erg welkom op Spring in ’t park om lekker met elkaar te 

komen ravotten. Zo moeten jullie jullie leiding niet een weekje 

missen        .  

 

PS: heb je geen flyer in de bus gekregen? Vraag een flyer aan 

ons en u krijgt een gratis bonnetje!  

 

 Zaterdag 17 mei   Akazee (naar de Nekker) 

 

Wij gaan naar zee, naar zee, en iedereen mag mee! Kom stap maar 

in ons busje, want met twee is maar met twee. Wij gaan naar zee, 

naar zee, en iedereen mag mee. De hele straat, de hele stad, mag 

mee met ons naar zee.  

We gaan dit jaar weer op stap naar de Nekker. Een paradijs met 

speeltuigen, water en een lekker ijsje. Wij hebben er super veel zin 

in. Jullie toch ook?  

Verdere info volgt nog. 

 

 

 

  



 

 

Zaterdag 24 mei  14u – 17u  slotvergadering 

 

Ge moogt naar huis gaan, vaarwel, goodbye. Ga maar naar huis, 

wuifwuif, zwaaizwaai.  

Het is aangebroken, de laatste scoutszaterdag van het jaar. Geef ons nog 

een laatste dikke knuffel en dan zien wij jullie heel erg graag verschijnen 

op kamp.  

Tot in juli!  

 

 Afsluiting  

Het kan al eens gebeuren dat je niet kan komen, dit is zeker niet erg! Laat dit dan wel weten, 

zodat we niet op jou blijven wachten! 

jogis@zonnepinkers.be  

OF 

Stuur een berichtje in onze Whatsapp-groep! 
Hier nog niet in toegevoegd? Stuur een berichtje naar één van bovenstaande nummers of 

mail ons! 
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